
 

 

Hallo allemaal, 

 

 

We zijn er de eerste maand van het schooljaar al heel 

goed ingevlogen. Een boeiende daguitstap kan deze 

maand zeker niet ontbreken.  

 

Op vrijdag 29 september vertrekken het tweede en 

derde leerjaar om 8.45uur met de bus richting 

Mechelen.  

Onder leiding van een gids komen we heel wat meer te 

weten over onze gemeente. Een totaalbeleving op de 

skywalk van de Sint-Romboutstoren mag natuurlijk niet 

ontbreken!  

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, schepen we in 

voor een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen.  

We zijn tijdig terug op school. 

 

                                      Wat voorzien jullie?  

 

~ Lunchpakket 

~ Voldoende drankjes en een tussendoortje (geen snoep) 

~ Plastiek zakje om op te zitten tijdens onze picknick 

~ Stevige wandelschoenen aandoen 

~ Regenjas met kap 

 

 

We brengen geen boekentas mee naar school, maar steken alles in een stevig 

rugzakje dat we de hele dag zullen dragen. 

 

De kostprijs van deze daguitstap wordt verrekend via de maximumfactuur.   

 

We maken er een fijne dag van! 

 

 

 

 

 

juf Anke 

juf Sarah 

Juf Karen 


